Eerstejaarsweekend 2013

Dit jaar was het eerstejaarsweekend in de mooie
weilanden van het Utrechtse Voorthuizen. Op vrijdag
na het college ‘Mechanica’ begon het avontuur. Met
alle eerstejaars zijn we de trein ingestapt richting
Amersfoort waar we vervolgens met de bus richting
Voorthuizen zijn gegaan. Vanaf het busstation
hebben we nog een geweldige wandeling gehad van

een half uur naar de slaapboerderij. Gelukkig was de
beloning groot en stond het bier al koud toen we aankwamen. Al snel werden alle slaapplekken
verdeeld en kon er gekookt worden. Het deed Fabian, Alexander en mij genoegen om de 10 pakjes
kipfilet in kleine stukjes te snijden en de nasi te maken. Toen al het kipfilet was gesneden kon de
welkomst- toespraak beginnen. Ook werden de woorden voor het traditiegetrouwe woorden-
moordspel uitgedeeld. Toen het donker begon te worden werden de teams voor levendstratego
gekozen en een goed potje gespeeld. De teams waren zelfs zo goed in het verstoppen van de vlaggen
dat die helemaal niet werd gevonden. Uiteindelijk heeft het team van de oudste Laura de meeste
kaartjes afgepakt en hadden zij gewonnen. Na levendstratego werden de avond nog gevuld met het
spelen van bordspelletjes en weerwolven. De ochtend verliep rustig tot opeens alle ouderejaars
buiten gingen vergaderen en wij Jorick als oppasser kregen. Kevin kon deze spanning niet aan en ging
de wespenplaag in de woonkamer te lijf met de rummikub-deksel. Uiteindelijk mochten we de
woonkamer uit en gingen we naar buiten waar Nick op ons stond te wachten en ons naar de duivel
en de engel begeleiden. We moesten bij allemaal slechte en goede mensen langs en ze dingen geven
om aanwijzingen te vinden en zo uiteindelijk de poort naar de hemel te kunnen openen. Onderweg
naar de hemel kwam er nog een flinke regenbui op ons terecht, maar dat mocht de pret niet deren.
Het ging de hele tijd gelijk op tussen de groepjes, maar uiteindelijk was het groepje met Mees,
Patrick en Alexander als eerste in de hemel gearriveerd.
Deze mensen en de anderen die als snelste hun pad
hadden afgelegd, werden beloond met een Zalando-bon.
Evenals winnaar Kees van het moordspel werd beloond.
Die avond werd er gebarbecued en nadat alle buikjes
volgegeten waren werd de avond ingevuld met
weerwolven en spelletjes spelen. De volgende morgen
was het alweer tijd om terug te gaan naar huis. Na een
heerlijk ontbijt met een eitje hebben er nog een paar
bikkels een duik genomen in het ijskoude meertje. Toen
iedereen weer was opgewarmd, begonnen we aan de

terugreis naar het mooie Amsterdam en hebben wij de
weilanden van Voorthuizen achter ons gelaten.

Liefs,
Laura Schleeper

Heb je nog spullen
nodig voor je kamer?
Kijk dan op:
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